Dit is het Licht van de Eeuwige Zon

waar ons Papa en Pitje naar toe gaat

Het is daar een Land zonder Pijn

Hij mag naar dat Eeuwig Zonnig land vol Liefde
Het is Gods Belofte en Hij zal hem daar ontvangen
Dat Geloven wij vast

Cumiel Cluens

echtgenoot van Alice De Roo

Geboren te Maldegem op 27 april 1932,
er thuis, rustig van ons heengegaan op 24 januari 2021, omringd door zijn geliefden
en gesterkt door het H. Ziekensacrament te Lourdes.

In deze uitzonderlijke tijden zal de afscheidsplechtigheid van Camiel plaatsvinden
in intieme kring
in de Sint-Barbarakerk te Maldegem,
gevolgd door de nederzetting
in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

U kunt Camiel een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Colmann,
dinsdag, woensdag en donderdag,
telkens van 15-19 uur.
Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres:
9990 Maldegem - Molenberg 25

Rouwcentrum - Funerarium Colmann, Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem
Tel. 050 71 78 79 - rouwcentrumcolmann@telenet.be
www.colmann.be

Dit melden u met diepe droefheid:
Alice De Roo

Johan en Jeannine Verstrynge - Claeys,
Nathalie en Ariel
Tomas, Oscar, Anahi
David en Saskia,
Q
Ivo en Katharina Domaine - Claeys,
Erika en Massimo,
Arianna
Isabelle en Arturo,
Etienne, Julie
Sara en Edy,
Cecilie, Alice
Dany en Loreta Claeys - Cairel
Stefaan en Linda Claeys - Daem,
Ellen en Ken,
Marie, Arthur, Louis
Jeroen en Sylvie,
Mateo
Robin en Conny Versluijs - Claeys,
Lotte
Sam
Ronny en Ann De Zutter - Claeys

Delen mee in de rouw:

zijn zus, broer,
schoonzussen, schoonbroers,
neven en nichten van de families Claeys, De Roo, Braet en Crul.

Dank aan en waardering voor:

zijn huisarts Dr. Bo Verheire,
zijn thuisverpleegkundigen Jan en Sandra, Conny van de palliatieve zorg
en allen die Camiel met zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.

zijn echgenote

zijn kinderen, kleinkinderen,

en achterkleinkinderen



